
           Zusters Onder de Bogen  “Verankerd in zijn hand, 
vaar ik veilig naar het 

eeuwig Vaderland.” 
 

 

Op hoge leeftijd ging in overgave terug naar haar Schepper, 

onze dierbare medezuster en tante  
 

ZUSTER VINCENTIA 

Elisabeth Cornelia Marie Faase 
  

Zij werd geboren te Anna Paulowna op 3 november 1924, 

deed haar professie  in de Congregatie van de Liefdezusters 

van de Heilige Carolus Borromeus op 14 november 1951 te 

Maastricht en is voorzien van het Sacrament van de zieken,   

overleden op 8 februari 2021 te Groesbeek. 
 

Als we het leven van zuster Vincentia in één woord zouden 

kunnen samenvatten, dan is dat ‘actief zijn’. Inzet voor 

medemensen op allerlei fronten, waarbij haar aandacht vooral 

naar zieken uitging. “Wees er voor de patiënt, probeer klaar 

te staan voor ieder die op je weg komt.”  Zo gaf zij vorm aan 

haar liefde voor God. 

Ook was zij vele jaren sterk betrokken bij het werk voor de 

schippers. Zij leefde mee met hun wel en wee en droeg mede 

zorg voor de pastoraal, onder andere liturgische vieringen bij 

de verschillende momenten in het leven van de schippers. Ook 

dit deed zij met passie.  

Moge God haar nu zijn anker toewerpen en haar veilig bij zich 

opnemen voorgoed.  
 

Namens de familie Namens de congregatie: 
Fam. T. Schrama-de Pauw zr. Lisbeth Cicih Ratwasih 

Refeling 17 regionale overste 

5672 CG  Nuenen  Postbus 206 

 6200 AE Maastricht 

Maastricht, Onder de Bogen   

8 februari 2021 
 
 

Wij nemen in besloten kring (alleen speciaal genodigden) afscheid 

van zuster Vincentia op dinsdag 16 februari 2021 om 11.00 uur op 

het KSCC Schipperscentrum, Waalhaven 1K, 6541 AG  Nijmegen 

(navigatie: Havenweg). Daarna begeleiden we haar naar het 

crematorium waar wij in geloof afscheid van haar nemen.  


