
           Zusters Onder de Bogen 
 “ Wat liefde bouwt, 

dat blijft bestaan.” 
 

Jörg Zink 

 

Bewust toelevend naar voltooiing keerde terug naar haar 

Schepper, onze dierbare medezuster, zus en tante 
 

ZUSTER MARINI 

Hendrika Muskens 
  

Zij werd geboren te ’s-Hertogenbosch op 10 februari 1937, 

deed haar professie in de Congregatie van de Liefdezusters 

van de Heilige Carolus Borromeus op 16 mei 1965 te 

Maastricht en is overleden te Maastricht op 9 juni 2021. 
 

Zuster Marini was een veelzijdig persoon, die op zoek was 

naar diepgang in haar leven en naar mensen aan de rand van 

de samenleving. Vluchtelingen, asielzoekers, prostituees 

hadden haar voorkeur. In Tanzania heeft zij als vroedvrouw 

veel mogen betekenen. Ook gaf zij haar beste krachten in het 

hospice. Met haar familie had zij een goede band. Toen zij 

getroffen werd door ziekte groeide zij steeds meer toe naar het 

wezenlijke in haar bestaan. Moedig, dankbaar is zij de weg 

gegaan. Onze Stichteres Moeder Elisabeth was haar inspiratie-

bron. In de gemeenschap wist zij zich vooral in haar laatste 

levensfase gedragen en gesteund. Zo kon zij zich vertrouwvol 

overgeven aan het onvermijdelijke en alles loslaten. Moge zij 

nu door Gods liefde omringd worden en verder leven bij Hem.  
 

Namens de familie Namens de congregatie: 
Dhr. en mevr. P. van Strijp zr. Lisbeth Cicih Ratwasih 

Vlaemsche Hoeve 176 regionale overste 

5251 TG  Vlijmen  Postbus 206 

 6200 AE Maastricht 
 

Maastricht, Onder de Bogen 

9 juni 2021 
 
Wij nemen in besloten kring (alleen genodigden) afscheid van zuster 

Marini op dinsdag 15 juni 2021 om 11.00 uur in de kapel van het 

Moederhuis, Sint Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht. Aansluitend 

leggen we haar lichaam te rusten op ons kloosterkerkhof te Rijckholt. 


