
  In dankbare herinnering 
 

Zuster Epiphana 
Maria Johanna Feringa 

 

Geboren op 1 september 1931 te Amsterdam 
Geprofest op 10 mei 1959 te Maastricht 
Overleden op 23 mei 2024 te Maastricht 
Begraven op 28 mei 2024 te Rijckholt 

 



“Gij zijt mij in alles 
wat ik beleef nabij,  

opdat ik nabij kan zijn 
aan mijn evennaasten.” 

 
Zr. Epiphana gaf de wens te kennen, om 
geen In Memoriam uit te spreken. Wel 
wilde zij haar dankbaarheid laten klinken 
bij haar uitvaart. 
 
Op de eerste plaats dankt zij de 
Congregatie waarin zij geroepen werd en 
gelukkig was. Zij dankt de besturen met 
name voor de kansen die zij gekregen 
heeft. Zij dankt haar medezusters 
bijzonder zuster Bieny van der Zee zg. en 
natuurlijk niet te vergeten zr. Grace, die 
haar vooral de laatste tijd met veel liefde 
in allerlei opzichten heeft bijgestaan. 
 
Dank aan medewerkenden, de zorg, de 
assisenten, in het bijzonder Mary 
Godding en Marie-Louise Cuyvers. 
Zonder al deze lieve mensen zou alles 
heel anders gelopen zijn. 

 
 
 

 
 

 
Ook wij, medezusters, willen jou danken, 
zr. Epiphana, voor je zijn onder ons. Je 
hebt met je rustige aanwezigheid veel 
betekend. 
We geven je nu uit handen aan de goede 
God, die je verder zal doen leven in zijn 
Rijk van vrede en liefde. 
 
Lieve zr. Epiphana, ga in vrede en 
vergeet ons niet. 
 
Je medezusters 
 

 
 
 
 
 
 
       Zusters Onder de Bogen


