Zusters Onder de Bogen “Zijn luister omstraalt
de hemel, de aarde
is vol van Zijn glorie”

(Habakuk 3, v3)

Na een welbesteed leven ging in vrede van ons heen, onze
dierbare medezuster, zus en tante

ZUSTER LUCIANA
Dieuwvera Maria Heijmink

Zij werd geboren te Schalkwijk op 17 april 1931, deed haar
professie in de Congregatie van de Liefdezusters van de
Heilige Carolus Borromeus te Maastricht op 10 mei 1959 en
is overleden te Maastricht op 1 mei 2024.

Zuster Luciana was een dankbare, blije en sobere medezuster.
Zij had een grote liefde voor de Heer, voor de mensen in de
gemeenschap en daar buiten.

Verschillende jaren was zij een toegewijde verpleegkundige
die haar hart op de juiste plaats had.

Gebed en inzet beleefde zij in harmonie. Daar gebed bij haar
een steeds grotere plaats innam, ontwikkelde zij een meer
contemplatieve levenshouding. Ook toen haar krachten
afnamen bleef zij trouw aan het gebed en gaf zo uiting aan haar
liefde voor God.

Moge zij nu bij Hem verblijven en delen in zijn glorie.

Namens de familie Namens de congregatie:
Mevrouw G. Baas-Heijmink zr. Lisbeth Cicih Ratwasih
Wickenburghselaan 25 regionale overste
3998 JT Schalkwijk Postbus 206

6200 AE Maastricht

Maastricht, Onder de Bogen
1 mei 2024

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van zuster Luciana op
maandag 6 mei 2024 om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in de kapel
van het Moederhuis, Sint Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht.
Aansluitend leggen we haar lichaam te rusten op ons kloosterkerkhof te
Rijckholt.




