“Gy zult my de weg wiizen,
om heel myn vreugde te vinden by U.”

Psalm 16, 11

Zuster Presentine was een zuster met veel
talenten, die rustig aanwezig was. 71 werd geboren
I een groot gezin en was dankbaar jegens haar
ouders, broers en zussen. Een van haar zussen,
zuster Sponsaria, was ook in onze congregatie.
Zuster Presentine had vooral i haar laatste
levensfase zorg om haar. Het viel haar zwaar haar
m 2022 te moeten missen. Maar, het was goed, de
mooie herinneringen zyjn gebleven.

Zuster Presentine kon genieten van de
schoonheid van de natuur, de bloemen, en alles
wat God geschapen heeft. Z1j was graag buiten, ze
vond het fiyn te wandelen met medezusters.

In haar werkzame leven werkte =z als
verpleegkundige voor met name zieke kinderen.
Deze waren in goede handen by haar.

In verschillende communiteiten was z1) overste.
Haar medezusters waren haar heel dierbaar.

71 was een mens van gebed, zorgde mede voor de
kapel en was actief betrokken by de liturgie door
het voorlezen van het woord van God.

De congregatie was haar zeer dierbaar. Het
voorbeeld van onze Stichteres, Elisabeth Gruyters
was een bron van inspiratie.

Eenvoud, dankbaarheid en betrokkenheid sieren
het leven van zuster Presentine. 7Zij was graag
gezien In de gemeenschap. Haar mstelling was er
te zijn voor de ander. Zij gaf zich waar dit van haar
gevraagd werd, met een groot hart, met veel liefde
voor ledereen. Niet te vergeten voor God haar
Schepper.

Zoveel als ze gaf, zo weinig had ze nodig. In haar
laatste levensfase werd ze steeds stiller. Langzaam
maar zeker moest z1j een en ander loslaten. Zoals
het niet meer op eigen kracht vooruit kunnen en
athankelyk worden. Toch was het goed, z1j leetde
naar God toe, er hoefde niets meer.

Graag geven we onderstaand gebed weer wat z1
dagelijks heeft gebeden.



Het moet haar houvast gegeven hebben.

Heer zegen my nu.
Laat my Uw lietde voelen
en uw vergeving ervaren.
Deel uw kracht aan miy mede,
geel myy uw begrip
zodat ik anderen kan begrypen.
Laat uw hoop, uw vrede,
uw vreugde over mij komenn.
Lyden zal omgezet worden in blydschap,
want in Gods lelde
1s leed nimmer het laatste.
God geeft ons de kracht
de lasten van het leven te dragen.
Als wyy in duisternis wandelen
1s Hyj een licht op onze weg.

Dank zuster Presentine voor wie u was by ons,
voor uw liefde en uw voorbeeld. Leef nu in
vreugde verder by God. Ga heen in vrede.

Uw medezusters.
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